VOORSTEL OM DE POLITIEKE MAGIE UIT TE TESTEN
Kruisig een politicus

van het doorsneetype.
Sla een gat in zijn hoofd
en vul het op met stro.

Snij zijn borst open
en haal het hart eruit,
als je het kunt vinden.

Leg er een steen voor in de plaats.
Naai hem vervolgens dicht
en wek hem weer tot leven

met het soort van toverspreuken
waarmee je vertrouwd raakt
als je zijn toespraken bestudeert.

Als hij dan nog van het kruis komt
kun je echt
met gerust gemoed op hem stemmen.

Henrik Nordbrandt (1945)
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“als hij dan nog van het kruis komt....”



