
 Ogen 
 

 Mijn ogen worden groter en groter,  
 als twee cirkels water,  
 ze hebben mijn hele voorhoofd bedekt 
 en de helft van mijn borst. 
 Gauw zullen ze net zo groot zijn  
 als ik. 
 
 Groter dan ik. 
 Veel groter dan ik. 
 Ik zal alleen maar een zwarte stip zijn  
 tussen hen in. 
 
 En om me niet eenzaam te voelen,  
 zal ik heel, heel veel dingen  
 in hun cirkels toelaten: 
 de maan, de zon, bossen en zeeën  
 waarmee ik zal bli jven kijken  
 naar de wereld. 
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“ik zal bli jven kijken naar de wereld” 


