
   de zeer oude zingt: 
er is niet meer bij weinig 
noch is er minder 
nog is onzeker wat er was 
wat wordt wordt willoos 
eerst als het is is het ernst 
het herinnert zich heil loos 
en bli jft i j l ings 
 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid ri jk 
en aan alles geli jk 
 
als het hart van de ti jd 
als het hart van de ti jd 
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