GRAUZONE

Als deze liefdeloze eeuw heeft afgedaan,
vertel me dan, wie krijgt de grootste bek,
wie trekt het eerst zijn mes en maait
zijn angsten weg? Wie vliegt de spiegel aan?

Wie zet Treblinka recht?

Ik droomde: uit de tuinen van Europa

klonk gehijg van afgeleefde vijvers, op
Long Island zakten huizen door de straat,
de Tiber schudde bruggen van zich af,

China, Peru, alles had haast.

Ontknopingen genoeg, maar nergens een verband.
Of toch? Zou alles wat een ramp oproept

je dichter brengen bij jezelf?

Ik weet het niet. Ik zie alleen

de horde die een horde baart,

de straten waar het ego ego kraait. En dwars
door alle eeuwen de onpeilbare verveling
van een dinsdag, het licht doet pijn,
de regen zeikt, er kruipen auto’s langs

en dat zal alles zijn.
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