
 KRAAI IN WINTERLANDSCHAP 
               
In een gedicht heeft nog nooit 
een vogel op een tak gezeten 
zoals de kraai die ik daar zie. 
Zwart tegen ijskoud blauw, 
doodstil in elkaar gedoken. 
 
Later zal ik deze woorden opschrijven, 
en als ik ze opschrijf , zal ik liegen. 
Want ik loop hier langs het jaagpad 
en waar ik loop, daar schrijf ik niet. 
En waar u leest, daar ben ik niet. 
 
Dit gedicht is nergens waar wij zijn. 
Het is niet bij u en evenmin bij mij . 
Alles is zo groot en ver als nodig. 
Zo koud en leeg als nodig. 
 
Maar mijn kraai is hier. 
Zwart. Warm. Op een tak. 
Ik ben de kraai. 
Hier zit ik. 
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