
VAN HELDINNEN EN HUN DADEN DIE VOORBIJGAAN 
 
   De batjesvedette is oud. 
   Haar handen tri l len van de Parkinson  
   maar zij weet niet van ophouden. 
 
   Vibrerend vliegt de pingpong door de lucht,  
   raakt spiegels, vazen en violen  
   die op de vloer aan stukken slaan  
   maar zij wint alti jd. 
 
   Eén misslag van haar hand  
   brengt zoveel turbulentie in de lucht teweeg  
   dat de bal de juiste hoek maakt. 
 
   Wanneer de bal bijna het net raakt,  
   maakt dit een diepe buiging. 
   Als ze hem naast de tafel slaat,  
   springt deze razendsnel opzij en salueert. 
 
   Dreigt ze ondanks dit alles te verliezen  
   dan zet ze zo’n enorme keel op  
   dat langs haar stembanden de bal  
   alsnog naar zijn bestemming rolt . 
 
   Dingen weten dat je oude winnaars  
   nooit teleur moet stellen. 
 
 
 
   Hagar Peeters 
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